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Voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
In stilte bereiden we ons voor 
 
Welkom 
 
Aanvangswoord 
Vandaag begint Advent, een tijd van verwachten, en van 
verlangend uitzien. Als christen zijn wij heel ons leven op zoek naar 
God, wij zoeken Hem in zijn Woord, in stilte en gebed. Maar de tijd 
waarin wij leven staat daar behoorlijk haaks op. In deze tijd wordt 
niet verlangend uitgezien, we leven in een tijd dat alles wat we 
willen doen, willen hebben en meemaken, moet kunnen en het 
liefst meteen. 
Veel van onze tijdgenoten begrijpen dan ook niet hoe wij als 
christenen, kunnen leven met een verlangen, waarvan niet zeker is 
of het ooit waar wordt. Op de eerste Adventszondag worden wij elk 
jaar opnieuw opgeroepen om ondanks die onzekerheid toch 
verlangend uit te blijven zien, en om waakzaam te blijven.  
Advent is een tijd van inkeer, daarom is de liturgische kleur paars. 
Dit jaar volgen wij het alternatieve rooster, waarbij we de 
voormoeders van Jezus volgen.  
Vandaag is dat Batseba, de vrouw van Uria.  
 

In het vertrouwen dat de Levende naar wie wij zo verlangend 
uitzien hier in ons midden aanwezig is, ontsteken wij ons licht 
op tafel aan het licht van de Paaskaars. 
 
Aansteken tafelkaars 
 
 
Zingen: Lb. 439: 1, 2  Verwacht de komst des Heren   
 
 
 



Bemoediging 
Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon, Amen 
 

Gebed van toenadering 
God van licht, als alles buiten donker is 
en mensen elkaar niet meer verstaan, 
dan keren wij ons naar U 
In uw ogen is er licht. 
God van Liefde, 
als het gelaat van de wereld donker is, 
en als wij daar bang voor zijn, 
dan wenden wij ons tot U 
in uw ogen zien we liefde. 
God van Licht en Liefde, kom in ons midden, 
Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst, 
Amen 
 
Zingen: Lb. 439: 3, 4 Een hart dat wacht in ootmoed 
 

Gebed om ontferming  
Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood in de 
wereld, voor de nood van ieder eenzaam mensenkind, en zijn naam 
prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde, Hij hoort de 
ellendigen en redt van de dood, laat ons bidden………. 
 

Zo bidden wij:  
Lb. 458  Zuivere vlam, 2 maal 
 
Omdat Advent een tijd van inkeer is, verstomt het gloria, maar we 
loven en danken God met het zingen van: 
 

Lb. 158a vers 1   G’d zij geloofd 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Gij, die woorden van belofte spreekt 
tot mensen die verlangend uitzien 
naar uw komst, 
laten zij de vrede naderbij brengen 
waarop de wereld wacht, 
en doe ons zo ervaren 
wie Gij voor ons zijt, 
vandaag en alle dagen die komen. Amen 



Eerste lezing: 2 Samuel 11: 1 en 14 - 27 
 
Zingen: Lb. 139: 1, 4 en 14  Heer, die mij ziet zoals ik ben 
    
Evangelielezing: Mattheus 1: 1-6 
 
Zingen acclamatie Lb 339a U komt de lof toe 

 

Overweging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lb. 731 De Heer verschijnt te middernacht 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Toelichting op de collecte. 
 

Collectedoel: Kinderen in Colombia 
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. K09109249 
 

 
Voorbede met acclamatie Lb. 368a

  
 
Stil gebed, afgesloten met: 
 



Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Slotlied Lb. 462 Zal er ooit een dag van vrede 
 
Wegzending en Zegen 
 

 
 
Algemene symboliek van de schikkingen   

Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid: 
Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid.  
Het gaat daarbij om méér dan de 'letterlijke' tafel: de nadruk ligt 
op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de 
beweging van God en de Geest, die zichtbaar werd in Jezus.  
Er is plek voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag 
zich genodigd weten in Gods nabijheid - niemand uitgezonderd.  
Deze tafel is gekozen als uitgangspunt voor de symbolische 
schikkingen. 
 
 



 
Lied 439 
 

 
 
2.Bereid dan voor zijn voeten  
de weg die Hij zal gaan;  
wilt gij uw Heer ontmoeten,  
zo maak voor Hem ruim baan.  
Hij komt, – bekeer u nu,  
verhoog de dalen, effen  
de hoogten die zich heffen  
tussen uw Heer en u.  
 
 
 
 



 
3.Een hart dat wacht in ootmoed  
is lieflijk voor de Heer,  
maar op een hart vol hoogmoed  
ziet Hij in gramschap neer.  
Wie vraagt naar zijn gebod  
en bidden blijft en waken,  
in hem wil woning maken  
het heil, de Zoon van God. 
 
4.O Jezus, maak mij arme  
in deze heilige tijd  
uit goedheid en erbarmen  
zelf voor uw komst bereid.  
Laat dit bestaan uw stal,  
dit hart uw kribbe wezen,  
opdat nu en na dezen  
ik U lofzingen zal. 
 
 
 
Lied 458 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lied 158a 

 
 
 
 



 
Lied 139 
 

4. Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
Al steeg ik op in ’t hemels licht, 
al daalde ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen. 
 
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 
 
 



 
 
 
Lied 731 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.Zij raken niet vergeten 
die over zijn gegaan 
tot U, want in uw heden 
bewaart Gij hun bestaan. 
Hun namen zijn verzekerd 
in uw gedachtenis, 
Gij zult ze blijven spreken 
tot die dag aan zal breken 
waarop het wachten is. 
 
 
3. Vergeet niet hoe wij heten, 
wij heten naar uw naam. 
Uit duizenden gebeden 
stelt zich uw eenvoud saam. 
Want zo zijt Gij gebroken, 
gelijk het ene licht, 
van naam tot naam gesproken, 
van dag tot dag ontloken, 
zo zien wij uw gezicht. 
 
 
Lied 368a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lied 462 

 
2. Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 
3. Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 
 
4. Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
 
5. Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 
 
6. Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 


